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Den Markschen Heraut

Graaf Lars de Doortastende heeft in een recente toespraak zijn trotse volk op de hoogte gebracht van de
beslissing van de Gouden Ridders van de Twaalfde maan om de Derde Knookoorlog officieel te erkennen
als een vijandige aanval op Marksgraaf. De hordes van de Lich King, geleid door het verwerpelijke Cabal
Macabre, een kring van ondode Duistermagiërs die de knoken als marionetten over het slagveld leiden,
zijn dan ook buiten de wet gesteld. Het is dan ook éénieder toegestaan elke Cabalist, Luitenant, Generaal
of zelfs de Lich King zelf uit te schakelen of terecht te stellen zonder enige voorafgaande vorm van proces.
Langsheen de Noorder- en Zuidermarken zijn gewapende grensposten opgesteld die tot de laatste man of
vrouw zullen trachten het Cabal Macabre tegen te houden. Nagenoeg alle Ridders van de Twaalfde Maan
strijden mee in deze heilige oorlog! Mechnar lacht Zijn volk toe terwijl het zich opmaakt voor wat weleens
een beslissende strijd kan betekenen om het voortbestaan van Mythandir en Haar volkeren!

De Doden bewandelen mythandir!
Ondanks eerdere berichtgeving dat enkel de Oostermarken te kampen zouden hebben met de talloze
knoken, blijkt dat ook elders op Mythandir Cabalisten met in hun kielzog ondode legioenen worden waarge-
nomen. Een Derde Knookoorlog is dan ook officieel uitgebroken. Hopelijk zien alle volkeren de ernst van de
situatie in en is een Alliantie als weleer nu ook een natuurlijke reactie van de leiders op de dreiging van de 
Lich King. Vooralsnog ziet het er niet al te best uit, daar Ked’Andir niét blijkt te reageren op de aanmaningen 
van de Graaf om zich te mengen in het conflict. De Regentes liet via haar raadgevers weten dat de nakende 
oorlog met Krimsin voor haar prioritair is en weigert elke verdere vorm van commentaar.
Het Duystergebergte blijkt eveneens vergeven te zijn van ondood gebroed. De legers van Maer’Ulur en de 
verschillende Trollenclans trachten de bergen te zuiveren, maar er gaan geruchten als zou één der
Daergon aanvoerders reeds gevallen zijn en de Lich King hebben vervoegd als generaal.
Kuldar en Elfen houden zich gereed om de Deemstervallei te verdedigen moest het
Duystergebergte de hoeveelheid knoken niet langer kunnen herbergen maar ont-
houden zich voorlopig van verdere inmenging. Toch gaan er geruchten als zou
Nanderyan krijgers in de Oostermarken gestationeerd hebben, gespecialiseerd
in het bestrijden van ondoden. Ook een regiment Kuldar zou recent onder de
voet gelopen zijn door een luitenant van de Lich King genaamd Vel’Nikerym
alvorens volksheld Karl Leikfordsson met hem afrekende.

Mogen de Goden ons de kracht lenen om
deze beproeving te doorstaan!


